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‘Ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht’ (Arvo Pärt, “Psalm 131”)

Zielenpijn is van alle tijden. Al in lang vervlogen eeuwen werd verzucht, 
gesmeekt en gebeden om rust. Rust voor het eigen gekwelde gemoed of de 
ziel van een verloren beminde. Bij leven of daarna. Op Allerzielen zingt 
kamerkoor Victoria liederen die door de eeuwen heen hebben geholpen om te 
gedenken en te herinneren. Muziek die troost en rust brengt.

Requiem. Zielenrust. Jean Richafort richtte zich in zijn ‘Requiem in memoriam 
Josquin des Prez’ niet op de dag Dag des Oordeels maar op hoop en vrede. 
Dirigent Robert van der Vinne smeedde op basis van de oorspronkelijke 
teksten een prachtige pastiche; een nieuw requiem, samengesteld uit de 
allermooiste wereldse én religieuze muziek. Delen uit de Requiems van 
Richafort (1532), Cardoso (1620) en Monteverdi (1621), aangevuld met het 
ijzig-verstilde Soir de Neige van Poulenc (1944) en betoverende liederen van 
Rachmaninov, Schubert en Pärt. Kom tot rust bij Kamerkoor Victoria.
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